
‘t Klökske
Parochiebulletin Christoffelparochie,  
H. Geestparochie en H.  Michaëlparochie 

18e jaargang nr. 5
27 okt 2024 - 21 dec 2024

OPENHEID VOOR NIEUWE INITIATIEVEN



EERSTE HERDERLIJK SCHRIJVEN MGR. VAN DEN HOUT
Op zaterdag 24 augustus mocht ik 
onder grote belangstelling de zetel 
van ons bisdom in bezit nemen. 
Deze was meer dan een jaar vacant 
geweest. Ik heb ervaren dat velen 
blij zijn dat die periode voorbij is en 
dat er weer een bisschop is, die zijn 
verantwoordelijkheid kan nemen en 
het bisdom verder kan helpen richting 
de toekomst. Ik dank u allen voor uw 
hartelijke ontvangst en uw gebed. Wij 
staan samen voor de grote uitdaging het 
geloofsleven in Limburg te verdiepen 
en Christus uit te dragen.
De eerstvolgende maanden zal ik 
vooral besteden aan kennismaking. 
Aan elk dekenaat zal ik een tweedaags 
bezoek brengen en ik hoop de kerken 
en parochies, maar ook de sociaal-
maatschappelijke omstandigheden 
te leren kennen. Er zijn veel plaatsen 
waar ik nog nooit van heb gehoord en waarvan ik niet weet waar ze liggen. Een 
geografisch overzicht en de daadwerkelijke bezoeken zullen mij helpen thuis te 
komen in de provincie Limburg.
Ondertussen zijn er de vergaderingen van de staf, de vele commissies en de 
bestuurlijke gremia van het bisdom en de gesprekken met de medewerkers 
afzonderlijk. Het kennis maken gebeurt zo door het participeren in het dagelijks 
bestuurlijke leven van het bisdom. Op zon- en feestdagen word ik vaak uitgenodigd 
om ergens de eucharistie te vieren. Graag ga ik op deze uitnodigingen in, en 
anders zoek ik een mogelijkheid om die dagen met u te vieren.
Het lijkt mij belangrijk duidelijke, onderscheiden en overzichtelijke structuren te 
hebben, zodat er zo min mogelijk misverstanden ontstaan over de vraag wie 
waarover gaat en wie meepraat over welk onderwerp. Tegelijkertijd hecht ik aan 
een breed draagvlak voor de missie waarvoor het bisdom in deze tijd staat.
Iedere gedoopte wordt uitgenodigd zijn of haar gelovige inspiratie in te brengen 
in het geheel van het kerkelijk leven. Dat kan op vele manieren. Velen van u 
hebben een benoeming of zending van de bisschop, velen van u werken onder 
verantwoordelijkheid van een pastoor of een parochiebestuur mee. Neem de 
verantwoordelijkheid die u hebt gekregen en waaraan u zich hebt gecommitteerd. 
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Als ieder zijn of haar aandeel levert, kunnen we samen Christus’ Kerk zijn.
Durf ook met nieuwe initiatieven te komen en deze in te brengen. Want we staan 
samen voor de Kerk en het uitdragen van haar missie is onze gezamenlijke 
uitdaging. Iemand die zijn of haar geloof (her)ontdekt – door een gebedsgroep, 
een cursus of wat dan ook – wil er iets mee doen. Daarvoor moet ruimte zijn. We 
zijn één in ons geloof, veelkleurig in onze daden.
Bid veel om de H. Geest om uw eigen gaven te ontdekken en deze voor de 
geloofsgemeenschap en de vele uitdagingen van onze samenleving in te 
zetten. Bid voor uw herders, dat zij de Geest van onderscheiding (1. Kor 12,10) 
ontvangen om ieders talenten op de juiste wijze tot hun recht te laten komen. 
Het eerste getuigenis dat ieder van ons kan geven, is de deelname aan de 
zondagse eucharistie. Dat is een belangrijk teken naar de samenleving van onze 
persoonlijke betrokkenheid op God.
Bij de bezoeken aan de dekenaten zie ik bijzonder uit naar de ontmoeting met u. 
Wat zijn uw vreugden? Wat is uw hoop? Welke zijn uw zorgen en teleurstellingen? 
Ook zal ik aandacht hebben voor de kerken en geloofsgemeenschappen in het 
kader van de herstructurering die aan de gang is en die ook nodig is. We zullen 
de realiteit onder ogen moeten zien om toe te kunnen werken naar plekken van 
hoop.
Tegelijkertijd laat ik mij ook graag verrassen door de nieuwe initiatieven die her en 
der genomen worden en die ik graag wil leren kennen. We zijn een missionaire 
Kerk en elke dag biedt nieuwe kansen om het evangelie handen en voeten te 
geven. De eerste weken geven me voldoende vertrouwen om te weten dat ik 
spoedig thuis zal zijn in het bisdom. Mijn dagelijks gebed en de eucharistie 
verricht ik in verbondenheid met u en met de wereldkerk.
Ik hoop dat u ook voor mij wilt bidden, om wijsheid, geduld en trouw.

+ Ron van den Hout
bisschop van Roermond
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AGENDA
Vrijdag 1 november 	� Hoogfeest van Allerheiligen
Zaterdag 2 november 	� Gedachtenis van alle overleden gelovigen - Allerzielen 

     Requiemmis om 09.00 uur in de Munsterkerk
	� Landelijke Katholieke Jongerendag (pagina 11)

Zondag 3 november 	� Herdenking van de overledenen van onze parochies 
met het aanmaken van een kaars.

Donderdag 7 november 	� Hoogfeest van de H. Willibrord, bisschop, verkondiger
van ons geloof, patroon van de kerkprovincie

	� Viering van St. Maarten (pagina 6)
Zondag 10 november 	� Gastkoren van Bakel en Bladel in de H. Mis kathedraal
Zondag 17 november 	� Concert harmonie Lentekrans uit Linne (Zie achterkant)
Dinsdag 19 november 	� Najaarsconcert van het ToonkunstKoor Roermond

in de kathedraal om 20.00 uur (pagina 8)
Woensdag 20 november 	� RedWednesday
Zondag 24 november 	� Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal
Zondag 1 december 	� Eerste zondag van de advent
Zondag 8 december 	� Tweede zondag van de advent
Maandag 9 december 	� Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige

maagd Maria (patroonsfeest van het bisdom Roermond)
Zondag 15 december 	� Derde zondag van de advent
WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?
MUNSTERKERKKOOR
Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt normaliter iedere 4e zondag van de maand. 
SCHOLA SANCTI CHRISTOFORI
De Schola Sancti Christofori zingt normaliter iedere 1e zondag van de maand in 
de Munsterkerk en elke 3e zondag in de kathedraal.
KERKELIJK ZANGKOOR ST. CECILIA EN FAMILIEKOOR
De schola van het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia zingt iedere 1e zondag van de 
maand een Gregoriaanse mis in de H. Michaëlkerk in Herten. Elke 3e zondag 
van de maand is er in deze kerk een gezinsmis (Michaëlzondag) met zang en 
muzikale begeleiding door het Familiekoor. En elke 4e zondag zingt het Kerkelijk 
zangkoor St. Cecilia Nederlandstalige gezangen met samenzang.
GEDOOPT IN DE KATHEDRAAL
3 november 2024 Emilia Eggen
GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK
18 augustus 2024 Loek Theunissen
7 september 2024 Nade Daemen
14 september 2024 Sella Teuwen
15 september 2024 Noos van der Leeuw
20 oktober 2024 Lynn Dierx en Trenn Dierx
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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
Een keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die gestorven 
zijn, met name de afgelopen periode. Natuurlijk zijn er zesweken- diensten en 
jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar gezamenlijk stil te staan bij al 
die mensen die ons voorgegaan zijn in een christelijk leven. Het afgelopen jaar en 
vele jaren geleden. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen 
besteden dan extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor 
mooie bloemen. Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan 
herdenkt de Kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en 
letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden.

Munsterkerk en Kathedraal

In onze parochie wordt Allerheiligen gevierd op vrijdag 1 november om 9.00 
uur in de Munsterkerk en om 19.00 uur in de kathedraal met een plechtige 
eucharistieviering. In de kathedraal is bisschop Van den Hout hoofdcelebrant.
Op zaterdag 2 november worden alle overledenen die vanuit de Munsterkerk, 
de kathedraal en de Michaëlkerk uitgeleide gedaan zijn herdacht met een 
Requiemmis om 9.00u in de Munsterkerk. 
Zondag 3 november wordt de H. Mis om 10.00 uur in de Munsterkerk opgedragen 
aan de overledenen van het afgelopen jaar. Er zullen tijdens de mis kaarsjes worden 
aangestoken voor de overledenen van het voorbije jaar en gedachtenisprentjes 
worden uitgereikt. Ditzelfde gebeurt die dag ook tijdens de H. Mis om 11.30 uur 
in de kathedraal.

Michaëlkerk

Zondag 3 november is om 10.00 uur de H. mis met aansluitend om 11.00 uur 
gravenzegening op de openbare begraafplaats Brummeberg en op het kerkhof 
naast de kerk m.m.v. Kerkelijk zangkoor St. Cecilia (gregoriaans) en ensemble 
fanfare St. Cecilia. Er zullen tijdens de mis kaarsjes worden aangestoken voor 
de overledenen van het voorbije jaar en gedachtenisprentjes worden uitgereikt.

Uitgeleide gedaan sinds Allerzielen 2023
Maria Raemakers (97 jaar)
Piet Verhaeg (84 jaar)
Rikie Schrickx-Freriksen (81 jaar)
Theo Willemssen (82 jaar)
Maria Evers-van Herten (78 jaar)
Mia Roufs-Hannen (89 jaar)
Mgr. Harrie Smeets (63 jaar)
Frank Dupont (71 jaar)
Tiny Sijmons-Delsing (92 jaar)
Gerda Hertogh-Joosten (81 jaar)

Miep Breukers-Assink (92 jaar)
Lies Gierlings-Jacobs (81 jaar)
Antoon Duits (94 jaar)
Jan Daniels (97 jaar)
Mia Den Elzen-Crompvoets (95 jaar)
Mien Mooren-Peters (93 jaar)
Ron Wintjes (65 jaar)
Math Steinschuld (86 jaar)
Gerda Hecker - Roubroeks (83 jaar)

5



HONDERDEN KINDEREN VIEREN SINTERMERTE
Op donderdag 7 november trekken weer honderden kinderen en ouders met 
lampionnen door de binnenstad van Roermond om ‘Sintermerte’, oftewel Sint 
Maarten te vieren. Op de Roermondse Markt wordt het verhaal van Sint Maarten 
feestelijk nagespeeld. Het spektakel eindigt met de ontsteking van het grote vuur.

Feestelijke lampjestocht

Om 18.45 uur verzamelen de 
deelnemers zich op het Munsterplein. 
In de O.L.V. Munsterkerk worden de 
lampionnen ingezegend. Om 19.15 
uur vertrekt de grote optocht met 
de kinderen en lampionnen vanaf 
de Munsterkerk door de sfeervolle 
winkelstraten van Roermond richting 
de Markt. 

Sint Maartensvuur

Op de Markt ontmoeten de kinderen de heilige Martinus. Daar vindt het hoogtepunt 
van deze Sintermerte-viering plaats. Sint Maarten zal daar zijn mantel doormidden 
snijden en de helft aan een arme bedelaar geven. Zodat deze zich tegen weer en 
wind kan beschermen. Aansluitend wordt het Sint Maartensvuur ontstoken. Deze 
al eeuwenoude traditie belooft ook dit jaar weer een fraai schouwspel met muziek 
en zang te worden.

Gratis toegankelijk

Het evenement is voor iedereen gratis toegankelijk. Sint Maarten wordt in stand 
gehouden door het Comité Folkloristiese Kienjerfeste Roermond.

Comité Folkloristiese Kienjerfeste Roermond
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HERDENKING BOMBARDEMENT 11 NOVEMBER 1944
Op maandag 11 november a.s. is er in 
de Munsterkerk een herdenkingsmis ter 
nagedachtenis van de slachtoffers van 
de bombardementen op Roermond in 
1944.
Het comité Stadsprocessie Roermond, 
ondergebracht in de Stichting Immaterieel 
Religieus Erfgoed Roermond, laat die 
dag om 09:00 uur in de Munsterkerk 
een herdenkingsmis opdragen. In deze 
mis worden alle burgerslachtoffers van 
de bombardementen op Roermond 
herdacht. Met name de slachtoffers 
van de bombardementen van 80 jaar 
geleden, van 6 oktober en 11 november 
1944, waarbij veel doden en gewonden 
te betreuren waren. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door de 
Schola van het Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor.
Bij de herdenkingsmis zal het putbeeld 
van de Laurentiusput van de Veldstraat 
in de Munsterkerk worden opgesteld. 
Dit beeld heeft een bijzondere historie, 
die nauw verweven is met de zware tijd 
toen Roermond frontstad was. Na het 
bombardement van 11 november 1944 
is het putbeeld in de puinhopen aan de 
Veldstraat teruggevonden.
Daarna brak een vreselijke tijd aan voor de Roermondse burgers. Na de moord 
op 14 onderduikers op de Luzenkamp, bij Elmpt, werden op 30 december 2900 
mannen en jongens afgevoerd naar Duitsland.
Eind januari 1945 werd de Roermondse bevolking, zo’n 12.000 mensen, in een 
strenge winter, in veewagens geëvacueerd, naar het Noorden van Nederland. Pas 
in juni 1945 konden de bewoners weer terugkeren naar hun enorm beschadigde 
stad.

Comité Stadsprocessie Roermond
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AFSCHEID LECTOREN
In de afgelopen periode hebben twee trouwe vrijwilligers uit onze parochie 
afscheid genomen als lector: de heer Harrie Helwegen en mevrouw Annemarie 
Feijen. 
Harrie Helwegen is gedurende 
75 jaar als vrijwilliger verbonden 
geweest aan diverse 
Roermondse kerken. Zo was 
hij, tot de sluiting in 2010, 
voorganger tijdens avondwakes 
in de H. Geestkerk en jarenlang 
actief als collectant en lector in 
de kathedraal. 

Annemarie Feijen is in het 
verleden enkele jaren actief 
geweest als kosteres bij 
doopplechtigheden en andere 
vieringen. Tevens was zij 25 jaar 
lang als lectrice verbonden aan 
de Munsterkerk en de kathedraal. 
We danken de heer Helwegen 
en mevrouw Feijen voor hun 
jarenlange inzet!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wilt u misschien ook een enthousiaste vrijwilliger worden, om de lectoren en 
kosters te helpen en ondersteunen of met een andere taak? Er zijn diverse 
mogelijkheden hoe u kunt meehelpen. Bijvoorbeeld in de liturgie als misdienaar, 
acoliet of bij een van onze koren zoals onze Schola (zie de oproep hiernaast). Maar 
ook buiten de liturgie zijn er genoeg werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld als lid 
van het Christoffel Gilde om de vele toeristen die onze kerken bezoeken, gastvrij 
te ontvangen. Of steekt u liever de handen uit de mouwen en wilt u meehelpen 
om onze kerken te poetsen? U kunt natuurlijk ook helpen bij het poetsen van het 
koper of bij de werkgroep van kerktextiel.
Neem contact op via aanmelden@roermondparochiecluster.nl en we gaan kijken 
hoe we uw talenten kunnen inzetten voor de opbouw van onze parochie.
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WWiijj  zzooeekkeenn  zzaannggeerrss  !!!!  

 

Vindt u de Gregoriaanse gezangen mooi?
Dan hebben wij een verzoek.
Help ons bij het vinden van nieuwe zangers. 

U kunt bij ons worden opgeleid tot Schola 
zanger. Alle informatie daarover vindt u op onze 
website! 

https://scholasanctichristofori.nl/

Of stuur een mail naar 
info@scholasanctichristofori.nl 
Wij nemen dan contact met u op.

Of nog eenvoudiger: Loop gewoon binnen 
tijdens een van onze repetities: Elke 
woensdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur  
repeteren wij in de Swalmerstraat 100 in 
Roermond. U kunt daar de poort binnenrijden 
en gratis parkeren. 

Of u spreekt een van ons na de mis aan. Wij 
zingen de eerste zondag van de maand om 
10.00 uur in de Munsterkerk en elke derde 
zondag van de maand om 11.30 uur in de 
Kathedraal.

Kunt u zelf niet zingen? U kunt ons dan toch helpen door uw 
vrienden en kennissen te vertellen over onze Schola en onze 
zoektocht naar nieuwe leden. Het zou toch heel jammer zijn 
als deze eeuwenoude gezangen niet meer te horen zijn in 
onze prachtige kerken in de binnenstad van Roermond. 

Alle hulp is welkom!
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REDWEDNESDAY IN DE  KATHEDRAAL

REDWEDNESDAY VRAAG AANDACHT VOOR VRIJHEID OM TE GELOVEN:  
“DISCRIMINATIE, GEWELD EN MOORD OM GELOOF IN STEEDS MEER LANDEN”
Met RedWednesday© vestigt de kathedraal op woensdag 20 november samen 
met Kerk in Nood (ACN) de aandacht op het lot van miljoenen vervolgde en 
bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd worden rond deze dag 
honderden kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen 
in bloedrood verlicht. In Nederland deden vorig jaar maar liefst 164 kerken mee. 
Ook dit jaar hebben zich weer nieuwe kerken gemeld.
Het kerkbestuur vindt het belangrijk dat de Sint-Christoffelkathedraal meedoet 
aan RedWednesday: “Veel christenen worden onderdrukt in de Arabische landen, 
communistische dictaturen maar ook in het seculiere westen.”
In Nederland werden van Texel tot Maastricht kathedralen, basilieken en andere 
kerken rood aangelicht. Ook waren er vieringen om de vervolgden te gedenken 
en aandacht te vragen voor hun lot. Wereldwijd zijn onder meer het Colosseum, 
de Sacre Coeur in Parijs en het Christusbeeld Cristo Redentor in Rio de Janeiro 
aangelicht.

Rapport over vervolging van christenen

Dat de vrijheid om te geloven onder druk staat, blijkt onder meer uit recent eigen 
onderzoek van Kerk in Nood. De katholieke hulporganisatie is wereldwijd de 
enige niet-gouvernementele organisatie (ngo) die de naleving en schendingen 
voor álle religies en in álle 196 landen analyseert van dit mensenrecht in het 
rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd, dat alle oneven jaren uitkomt. 
Dit jaar publiceert Kerk in Nood (ACN) weer het rapport Vervolgd en Vergeten? 
2024. Het rapport gaat dieper in op een selectie van 18 landen waar christenen, 
de meest vervolgde geloofsgroep, geconfronteerd worden met discriminatie, 
geweld en zelfs moord vanwege hun geloof. Aan bod komen onder meer: de 
impact van autoritaire regimes en extremisten, een Latijns-Amerikaans land waar 
de spanningen tussen Kerk en staat zijn geëscaleerd en een communistisch 
land dat een positieve wending heeft genomen in zijn relaties met religieuze 
gemeenschappen. 
Meer dan alleen rood aanlichten

Van de ruim 150 kerken die in Nederland op RedWednesday rood aanlichten, 
organiseert een groot deel ook een activiteit. Zo zijn er gebedsvieringen, lezingen, 
filmavonden en openstellingen van kerken met de mogelijkheid om een kaars op 
te steken en te bidden.
Ook buiten de deelnemende locaties biedt Kerk in Nood (ACN) mensen de 
mogelijkheid om zich te verdiepen, mee te bidden, hun stem te laten horen en 
om concrete steun te bieden aan wie lijden vanwege hun geloof. Kijk voor meer 
informatie op redwednesday.nl.
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Michaëlzondagen

Heilige Michaëlkerk             Herten

Ontmoeting en verdieping voor iedereen!
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WIE WAT WAAR?
’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël 
parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,-  
kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar 
een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.
Pastoraal team
Plebaan-deken: A. De Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Telefoon:  0475 - 33 49 24	 E-mail plebaan@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 22 69	 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com
Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond
Telefoon: 0475 - 31 04 45	 E-mail: heaklein@gmail.com
Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 87 08	 E-mail: ceesenhetske@gmail.com
Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond
Telefoon: 0475 - 33 60 47	 E-mail: diakenroermond@gmail.com
Aanvangstijden H. Missen
Kathedraal:	 op zondag om 11.30 uur en om 16.00 uur de gezongen vespers
Munsterkerk:	 van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur 
Michaëlkerk:	 op zondag om 10.00 uur.
Openingstijden Kathedraal voor publiek 
Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten 
en vragen te beantwoorden.
Openingstijden Munsterkerk voor publiek 
Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor 
het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in 
de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open 
van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op 
zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens 
deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan 
ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en 
tot kort na de vieringen.
Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag, donderdag 
en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Openingstijden Michaëlkerk voor publiek
De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Beklimmen toren Kathedraal: van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de 
maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 4,- p.p. Daarnaast kan 
er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan via 
torenbeklimming@gmail.com
Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken 
A. De Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).
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WIE WAT WAAR? 
Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het 
parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest, tel. 0475 - 33 49 24 of parochiekantoor 
H. Michaël, tel. 0475 - 33 22 69.
Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.  
Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. 
Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op 
met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden 
de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk. 
Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.
H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.
Biechtgelegenheid: volgens afspraak.
Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. 
Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de pastoor-deken 
of de kapelaan.
Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus of via de website. Misintenties worden 
gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl
Bankrekeningnummers:
Parochie Heilige Christoforus Roermond: NL34  INGB 0001 0305 18
					       NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)
RK Parochie H. Michaël Herten: 	   NL29 ABNA 0845 4495 16
Stichting Renovatie Kathedraal:		   NL40 RABO 0174 1833 99 (Culturele ANBI 
					       u mag 125% van uw gift aftrekken)
Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:
Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat 
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond	 Bereikbaar op di en do van 10.30 - 12.30 uur. 
Telefoon: 0475 - 33 49 24	 E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl
Parochiebureau parochie H. Michaël:
Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms 
Kerkpad 2, 6049 BR Herten	 Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur 
Telefoon: 0475 - 33 22 69	 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl
PR-Team:   pr@roermondparochiecluster.nl
Website:    aanleveren artikelen via webmaster@roermondparochiecluster.nl
‘t Klökske: aanleveren kopij voor ‘t volgende Klökske vóór dinsdag 3 december 2024
via redactie@roermondparochiecluster.nl
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KONINKLIJKE HARMONIE “LENTEKRANS” LINNE

Op het programma staat oa. Mozarts Krönungsmesse door Koninklijke 
Harmonie “Lentekrans” uit Linne in samenerking met Dameskoor F:e-mail.

Het covert is op 17 november 2024 om 15.00 uur in de kathedraal.

Wilt u een abonnement op ‘t Klökske? 
Neem contact op met uw parochiebureau!
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